52. Que dire, quand on sait a quoi ressemble de nos jours ce carrefour d’ou monte a gauche I’avenue
Kersbeek? Quelques autochtones sirotent leur lambic sans se poser trop de questions!

Geen woord kan onze verrassing uitdrukken bij het zien van de Kersbeeklaan met haar ruwe
straatstenen. Nauwe straten en bovenal nog niet het onophoudelijk lawaai...



